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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 16 november 

Tiende zondag van de herfst 

 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 
m.m.v. het MESS-projectkoor o.l.v. Jeroen Sarphati en Vaughan Schlepp (piano) 
 
 

Voorbereiding 

Het koor zingt: The Rose  -  Ola Gjeilo 
 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. 

We gaan staan. 

♫ Dit is een morgen als ooit de eerste  -  lied 216, strofe 1 en 2 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en het werk van zijn handen niet loslaat. 

Drempelgebed (Huub Oosterhuis, naar psalm 139) 
 

V: Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? 
G: Beeldspraak ben je, voor iemand die aardig is, en onmetelijk ver. 
V: Ik zou één woord willen spreken, ooit, dat draagt wie ik ben. 
G: Nooit kwam het over mijn lippen, maar jij hebt het al verstaan? 
V: Ben jij dan dieper stilte, dat je het zuchten en kreunen hoort 
    dat ik zelf niet kan horen? 
G: Ken jij mij? Wie ben ik dan? Jij weet mij beter dan ik. Amen. 
 
 
 
 

♫ lied 216  -  strofe 3 

 
We gaan zitten. 
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Kyriegebed, telkens besloten met Kyrie eleison  -  lied 301k  
 

♫ Glorialied: Loof God voor de vruchten van kennis en brein  -  lied 719 

       strofe 4 en 5  
 

DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U. 
G: Ook met U zij de Heer.      

We openen met de kinderen de Bijbel. 

♫ Kinderlied: Elke morgen gaat de zon weer op   
 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 
lezing: Exodus 3, vers 1 t/m 14 

 

het koor zingt: “Aftonen”  (De avond)   

lezing: Lucas 20, vers 27 t/m 40 

♫ Dat wij onszelf gewonnen geven - lied 816 

Overdenking 
 

 
Het koor zingt: The Snow  

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Je kunt niet dieper vallen  -  lied 916  
 

De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 

Dankgebed en voorbeden, besloten met koorzang: Esti Dal (Avondlied) 

Onze Vader 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
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        We gaan staan. 

♫Slotlied: Wat de toekomst brengen moge  -  lied 913, strofe 1, 2 en 4 

 
Zegen, met gezongen Amen. 
 

Orgelspel 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor 
Gevangenenzorg Nederland 
Geloof in herstel 

Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect.  

Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar 
verliezers. En zo worden mensen slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en 
laat de dader zijn familie achter met verdriet, schaamte en grote zorgen. 

Gevangenenzorg Nederland, een stem uit de samenleving die vindt dat niet 
criminaliteit, maar geloof in herstel het laatste woord mag hebben. Dáár zetten wij 
ons voor in, uit liefde tot God en de medemens. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

 
De bloemen die afgelopen zondag op tafel stonden,  
zijn gebracht naar dhr. Wim van Blaaderen 
 
Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 
Activiteiten deze week: 
Maandag 17 november: GÉÉN gesprekskring rond Bijbel en leven wegens 
persoonlijke omstandigheden. 
 
Dinsdag 18 november: Koffieochtend 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
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Dinsdag 18 november: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 
 
Woensdag 19 november: Zinspiratie bijeenkomst CCIV  
Thema: Bewustzijn, wetenschap en werkelijkheid 
Spreker: Prof. Sarah Durston  
Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan  
Aanmelden verplicht, kosten € 10  
 
Donderdag 20 november: Veste-viering 
De dienst wordt geleid door mw. Agaath Schilder-Verhoef 
 
Volgende week: 
Zondag 23 november Eeuwigheidszondag 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Jeannette van ‘t Veld 
 
Zondag 23 november Kliederkerk van 4 - 94 jaar  
Tijd & locatie: vanaf 16.00 uur, Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 Bussum 

Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken. Dat is de Kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met 
mensen die weinig of niets met kerk hebben maar ook met meer betrokken 
kerkleden. De naam is niet voor niets gekozen. Die wijst op de chaos, het geklieder, 
van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is 
aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit 
van de kliederkerk helpt kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor 
van Jezus te gaan. 
Een Kliederkerkbijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: 
-samen ontdekken door spel  en creatieve opdrachten 
-samen vieren, luisteren naar het Bijbelverhaal 
-en samen eten. 
De Kliederkerk is voor jong en oud samen. Het is ideaal voor gezinnen met 
kinderen, maar ook opa’s en oma’s met kleinkinderen, ooms of tantes met neefjes 
en nichtjes, of jouw buurkinderen kunnen meedoen. 
 
 
 
Website: www.pkn-naarden.nl 

about:blank


5 
 

 


